
 

 

Agenda  
Woensdag 14 augustus 10.00 uur koffiedrinken in de Welput 
Zondag 18 augustus 9.30 uur Gez. Dienst Kerken met Vaart, in het Kruispunt 
op Erica, voorganger:  ds. J. Schneider uit Schoonoord.  
 
 
Pastoraalteam: 
U kunt bij bijzonderheden (bv. ziekte/overlijden enz.) bellen met het 
pastorale team: 
Bert Broers : 06 51022449 
Piet Homan:  06 22740017 
Geerte Klok: 06 24967002 
Linda Pals: 0591-553757 
 
Scriba: 
Niels Feijen 
Robijndreef 11 
7828 AX Emmen 
Telefoon: 06-53548904  
email: kerkenraad@noorderkerk.info 
Telefonisch ben ik overdag minder goed bereikbaar, dus als het geen 
spoed heeft kan u het beste na 19.00 uur ’s avonds bellen. Mocht u 
overdag bellen en geen gehoor krijgen bel ik u zo spoedig mogelijk 
terug.  
 
 
 
Website Noorderkerk: www.nooderkerk.info 
Website Kerken met Vaart: www.kerken-met-vaart.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag tot 
18.00uur doorgeven aan: nieuwsbrief@Noorderkerk.info 

mailto:kerkenraad@noorderkerk.info
http://www.nooderkerk.info/
http://www.kerken-met-vaart.nl/


 

 

 

 
 
Voorganger:  dhr. J. van Vondel, Emmer-Compascuum 
Ouderling van dienst: Harry Vos 
Diaken: Harm Naber en Hendrik Seip 
Organist: Joke Bartelds 
Koster: Harold Mulder 
Kindernevendienst: geen 
Kinderoppas: Linda Pals 
Beamer: Peter Vermaas 
Video: Roald Seip 
Ontvangst: Geerte Klok en Sjoeke Hobers 
Bloemendienst: Hilly Doek 
Inzameling van gaven in de dienst: 1 Zending,    
Bij de uitgang voor de Kerk 

  

Welkom en mededelingen 
Aanvangslied ( Morgenlied) lied 215:1,4 en 7 ( Ontwaak, o mens, de 
dag breekt aan) 
Stilte moment. 
Bemoediging en groet. 
Zingen Klein Gloria. 
Zingen lied 116:1 en 3 ( God heb ik lief, want die getrouwe Heer) 
Gebed. 
Zingen lied 302:1,2,3 en 4 uit de ELB ( Heer, ik kom tot U) 
Gebed HG 
Inleiding op de Bijbellezingen. 
1e Bijbellezing uit de profeten: Jona 2:1-11 uit de NBV 2004 
Wij zingen in aansluiting op de Bijbellezing het zgn. Jona lied op de 
melodie van een oud zeemanslied met een christelijke tekst 
geschreven door Piet Schelling. 
Tekst: Jona lied. 
 
Jona hoorde de stem van God, die riep; Jij moet nu gaan. 
Een stad gedraagt zich dwaas en zot, Men leeft er van de waan 
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Refrein: 
Hoog hoog de golven, diep diep ligt de boot. 
O mens, je wordt bedolven, 
Je bent in grote nood. 
 
Jona haatte die gore stad, 
Hij dacht; ik luister niet; 
Zij blijven maar op ’t slechte pad, 
Verloren en failliet……………………………….Refrein. 
 
Jona vluchtte de zeeën op, 
Voorbij bewogenheid; 
Zijn keuze voor het ruime sop 
Heet ongehoorzaamheid………………………..Refrein. 
 
Jona streed een verloren strijd, 
De dood die sloeg haar slag; 
De derde dag werd hij bevrijd, 
Omdat de Heer hem zag………………………….Refrein. 
 
2e Bijbellezing is uit Mattheus 14: 22-33 uit de NBV 2004 
We gaan nu luisteren naar een vrolijk kinderlied: Zet je voet maar op 
het water van Elly en Rikkert  
 
Overdenking met als motto: “Lopen over het water kun je leren”. 
 
Meditatief orgelspel ( Wellicht een fantasie op het lied “Ruwe stormen 
mogen woeden”). 
Dankgebed en voorbeden, stil persoonlijk gebed en het gezamenlijk 
uitspreken van het “Onze Vader”. 
Inzameling van gaven: Zending   
Slotlied nummer 187:1,2 en 3 ELB ( Scheepje onder Jezus hoede) 
Uitzending en zegen 
Zingen lied 415:3 ( Amen, amen, amen) 
Bij de uitgang is de collecte voor de kerk 
 
Bloemen: 
De bloemen zijn afgelopen week namens de gemeente gebracht bij: 
Mevr. E. Vugteveen-Spaling, zij bedankt de gemeente hier hartelijk 
voor. 



 

 

 
Zieken: 
In het Scheper ziekenhuis opgenomen mevr. E. Naber-Kroeze. 
kamer Noord 426. 
Laten we in gebed en daad zo goed mogelijk met elkaar meeleven. 
 
Bericht van overlijden: 
Op 2 augustus is overleden ons gemeentelid Engeltje (Ennie) Jagt-
Koopman in de leeftijd van 89 jaar. De begrafenis heeft 
plaatsgevonden op donderdag 8 augustus in besloten kring. 
 
Inloopochtend 
Woensdagmorgen 14 augustus zijn de deuren van de Welput weer 
open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen 
begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, 
een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput. U bent van harte 
welkom.  
Loopt u ook binnen??? 
Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucia Meijering 
551346 
 
Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden: Doe mee! 
Drie samenwerkende kerken binnen ‘Kerken met Vaart’:  de 
Noorderkerk/ Nieuw Amsterdam, Eben-Haëzer/ Klazienaveen en 
het Kruispunt/ Erica, hebben het plan opgevat een cursus te 
organiseren voor gemeenteleden die zich willen toerusten en 
scholen om (kerkelijke) uitvaarten te begeleiden. Het landelijk 
bureau van de Protestantse Kerk biedt daarvoor een cursus aan. 
(https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-
door-gemeenteleden/) 
Als er voldoende belangstelling is, zouden we die gezamenlijk 
kunnen ‘inkopen’.  Over de training staat op de website van de 
PKN: 
 
Wil je uitvaarten leiden, om mensen die sterven in jouw omgeving 
een waardig afscheid te geven? Dan is deze training misschien 
iets voor jou. Alle aspecten van een uitvaartdienst komen langs en 
worden geoefend. De training is gericht op uitvaartdiensten van 
zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn, als van 
gemeenteleden.    



 

 

 
Onderdelen van de training: 
● Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden 
rondom het contact met nabestaanden. 
● Bijbels-theologische vragen en vooronderstellingen rond 
sterven. 
● Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst. 
● Het schrijven van een overdenking. 
● De rol en het gebruik van rituelen en symbolen. 
● Presentatietechnieken. 
Wat levert de training op? 
● Je leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het 
voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst.  
● Gesprekstechnieken zijn van groot belang, daarom oefenen 
we veel aan de hand van casussen. Je leert familie van een 
overledene begeleiden en in overleg met hen een uitvaartdienst 
opzetten en leiden. 
● Je werkt toe naar het zelfstandig vervullen van deze taak. 
● Je werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die 
daarover gesproken en besloten heeft, en die je aan een 
voorganger heeft gekoppeld voor de beginperiode. 
 
Ter voorbereiding op de bijeenkomsten zijn er 
huiswerkopdrachten. Zo werk je bijvoorbeeld aan een opzet voor 
een uitvaart, aan de hand van een casus. Naast een lees- en 
opdrachtenmap wordt het boek van Aart Mak gebruikt: 'Met 
stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten'. 
Zoetermeer, 2006.  
 
De training zal zo’n zes à zeven dagdelen beslaan, exclusief voor- 
en nawerk. De planning zal in overleg plaatsvinden. 
 
U kunt zich opgeven bij ds. Anneke van der Velde/ 
veld5834@planet.nl/ 06 52680894. Ook als u meer inhoudelijke 
informatie wilt, kunt u contact met haar zoeken. 
Deadline: 1 september 2024. 


