Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te
nemen en hopen op een mooie opbrengst
De Diaconie.

Agenda

Dinsdag 1 oktober 19.00 uur vergadering Diaconie

Vrijdag 4 oktober 19.00 uur, Weeksluiting in de “Veurkamer”
Zondag 6 oktober 10.00 uur Kerken met Vaart in de Zuiderkerk

Pastoraalteam:

U kunt bij bijzonderheden (bv. ziekte/overlijden enz.) bellen met het
pastorale team:

Bert Broers : 06 51022449

Piet Homan: 06 22740017

Geerte Klok: 06 24967002

Linda Pals: 0591-553757

Scriba:

Niels Feijen

Robijndreef 11

7828 AX Emmen

Telefoon: 06-53548904

email: kerkenraad@noorderkerk.info

Telefonisch ben ik overdag minder goed bereikbaar, dus als het geen
spoed heeft kan u het beste na 19.00 uur’s avonds bellen. Mocht u
overdag bellen en geen gehoor krijgen bel ik u zo spoedig mogelijk
terug.

Website Noorderkerk: www.nooderkerk.info
Website Kerken met Vaart: www.kerken-met-vaart.nl

Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag tot
18.00uur doorgeven aan: nieuwsbrief@Noorderkerk.info
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Nieuwsbrief Noorderkerk
zondag 29 september 2024
10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Hermes

Ouderling van dienst: Linda Pals
Diaken: Harm Naber

Organist: Joke Bartelds

Koster: Harold Mulder
Kindernevendienst: Liesan Masselink
Kaars aansteken: Esther Mennik
Kinderoppas: Rosalien en Julia Mulder
Beamer: Marcel Haan

Video: Jan Mennik

Ontvangst: fam. Naber
Bloemendienst: Hilly Doek

Inzameling van gaven in de dienst: 1Zending , 2 Kerk
Bij de uitgang geen inzameling

Opening

Verwelkoming

Intochtspsalm: LB 1005: 1.2

Meditatieve stilte

Bemoediging en Bijbelse groet

Samenzang: LB 1005: 5

Gebed om vergeving

Woorden van vergeving en wegwijzing Rom 12:1.2
Samenzang: Psalm 150A: 1.4

Dienst van het Woord

Kindermoment

Gebed van de zondag

Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing: Dtr. 18: 15-22;

Psalm 111: 1.6

Marcus 1:21-28




Lied: NLB 647
Prediking: Bevrijd leven
Lied na de preek: U geeft een toekomst

Dienst van gebeden en gaven
Voorbeden, Onze Vader
Inzameling van gaven: 1 Zending 2 Kerk

Zending en zegen
Slotlied LB 425
Zegen

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen week namens de gemeente gebracht bij:
Fam. E. de Groot, namens de familie hartelijk dank hiervoor.

Zieken:

Laten we in gebed en daad zo goed mogelijk met elkaar meeleven.

Schoonmaak Kerk

Na diverse oproepen hebben de Kerkrentmeesters nog geen
aanmelding ontvangen voor het schoonmaken van de Kerk.
Inschatting is dat deze werkzaamheden ongeveer 2 uur / week in
beslag nemen.

Na gezamenlijke dienst in 1 van de andere Kerken van Kerken met
Vaart vervalt er een schoonmaakbeurt.

Kerkrentmeesters hopen toch enkele gemeenteleden te vinden die mee
willen draaien in een schema voor schoonmaken.

Bij voldoende aanmelding zal dit dan wellicht om de 2 maand een
schoonmaakdienst zijn.

Aanmelden kan bij de Kerkrentmeesters en ook op de Onderhoud /
Klussendag.

Kosterswoning

In goed overleg is de Huurovereenkomst van de Kosterswoning per 1
Augustus opgezegd.

Binnenkort is de Kosterswoning weer beschikbaar voor verhuur.
Vanuit de Kerkrentmeesters gaat de voorkeur uit naar een huurder die
wellicht ook een aantal taken rondom de Kerk zou kunnen uitvoeren.



Denk hierbij aan : Onderhoud tuin, Schoonmaak, Containers aan de
straat, etcetera.

Eventuele interesse kan kenbaar gemaakt worden bij de
Kerkrentmeesters.

Kliederdienst

Zondag 13 oktober a.s. er om 10.00 uur een Kliederdienst in de
Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam.

Deze dienst is georganiseerd door Kerken met Vaart.

Het belooft een bijzondere dienst te worden.

Goochelaar Jan houdt namelijk een ‘goochelpreek’ met als thema:
Wees jezelf!

Wie ben jij?

Een boeiende vraag die mensen steeds weer bezig houdt. We vinden
het tegenwoordig belangrijk om '‘onszelf te zijn'. Maar durven we dat
wel? Op Sociale Media zie je allemaal mensen die zichzelf
mooier maken, stoere kunstjes kunnen of beroemd worden met niets.
De andere kant van het verhaal hoor je niet. Feit is dat veel mensen
zichzelf niet mooi vinden. Of ze worden gepest. En wie heeft er geen
minderwaardigheidsgevoel? Dus doen we onszelf vaak mooier voor
dan we zijn. We zetten een masker op en zijn niet echt onszelf.

In deze voorstelling zet goochelaar Jan het masker af: Het gaat om je
binnenkant!

Jong en oud worden erg aangesproken door de visuele manier van
vertellen!

ledereen is van harte welkom!!!

Sam’s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie is op zaterdag 12 en 19 oktober van 10.00 tot
12.00 uur. U kunt uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart
ZZ 86. in Nieuw-Amsterdam,

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed kunt
u inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel apart.

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vioerbedekking, tuinkussens
en tafelkleden aan.

Dit jaar is de opbrengst voor Stichting Leergeld. In Nederland groeit 1
op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen
aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel normaal zijn. De missie
van Stichting Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen” Stichting
Leergeld zorgt voor schoolspullen, zwemles, laptop e.d..



